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VOORWOORD.

WAAROM?
Waarom ik deze bladzijden volgeschreven heb?

Omdat de eenvoudige getuigenis van een - toen - 23 jarige jongeling, opgeroepen als
soldaat-milicien om mee te spelen in een tragisch oorlogsspel, ook zijn waarde heeft.
Een waarde, heel anders weliswaar dan deze van de grote legerbevelhebbers,
die vanop hun hoofdkwartieren grote veldslagen bedachten
waarvan deze jonge mensen de uitvoerders waren.

Deze jonge man van toen werd later mijn vader. Op mijn vraag schreef hij met bevende
hand neer wat hij tientallen keren verteld had aan vrienden, familie, kinderen en
kleinkinderen. Hij was toen 90 jaar. Hij deed dit soms op ontroerende,
soms op sarcastische of op opstandige wijze, maar af en toe ook
met een vleugje humor of gelatenheid.

DAAROM

Omdat deze verhalen, die toevallig in 2011 door verhuizing weer boven water kwamen, -
best bewaard blijven. Al zijn sommige gegevens af en toe moeilijk historisch juist in de
tijd te situeren, toch blijven het authentieke belevenissen van een gewone milicien die

“de groote oorlog”
op zijn niveau, eerst als korporaal, dan als sergeant, onderging
beleefde en vooral overleefde.
Ik heb deze teksten ontleed en aan het papier toevertrouwd als hulde aan mijn vader
en aan een tiental jongens die naast hem het leven lieten en uiteraard ook aan
de vele tienduizenden slachtoffers van die
“GROOTE OORLOG 1914 - 1918”.

Uiteindelijk heeft mijn vader, naast zoveel anderen, bijna zeven jaren van zijn jeugd
opgeofferd om, in uniform en veelal met gevaar voor zijn leven, zijn land te dienen.

(van 1911 tot 1913 en van 1914 tot 1919).

De handgeschreven teksten heb ik aangepast aan het hedendaags taalgebruik en in
vertelvorm omgezet. Na wat opzoeking en ook heelwat hulp van buitenaf - waarvoor mijn
dank - heb ik gepoogd zoveel als mogelijk de feiten in hun juiste context te situeren.

Kortrijk juli 2013.

Jozef BOUCKAERT ("'1932)
Ere Reserve Luitenant-Kolonel
Koning Leopold Il laan, 6, bus 01,
8500 Kortrijk
tel.: 056.3509 75
bouckaert.jozef@skynet.be




TIJDSGEEST: Beelden van toen...

Kortrijk: hondenspan (1904)

Belgische legeruitrusting(1913) maximummitrailleur
(bemerk de zware kapootjas met sjako (=soort harde pet van vilt en leer.).



Gelieve te noteren...

Dit relaas is als volgt opgevat:

-Op de oneven bladzijden komt telkens een kroniek, een afbeeldmg of een
chronologisch overzicht van gebeurtenissen in de periode waarover verteld wordt
op de pare bladzijden.

Deze teksten op de oneven bladzijden zijn altijd in cursief gedrukt.

-Op de even bladzijden wordt vooraf de levenssfeer en het militaire milieu geschetst
waarin Odilon vertoefde. Hier wordt dan het eigenlijke verhaal gebracht van milicien
Odilon Bouckaert.

Deze teksten zijn altijd in gewone - niet cursieve - letters gedrukt.

Deze regeling geldt niet voor de rubriek “Bijlagen”.

“Beelden van toen”
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L’ALLEMAGNE VIOLE LA NEUTRALITE BELGE
L'Ultimntum allemand - La Belgique se défendra par tous les moyens
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Belgische Cavalerie trekt op (1914) Zal in de
toekomst aan aanzien verliezen door opkomst

van gepantserde voertuigen.






